Verslag wandelvijfdaagse Eureka in Waldesch (Duitsland, tussen Moezel en Rijn) 23 tem 27 september 2025

Op dinsdag 23 september 2025 verzamelen 15 Eureka’s met eigen vervoer in het Enjoy hotel Konig von Rom in Waldesch
en genieten om 12h van een lekkere lunch (rijst met een soort zigeunersaus). Om iets voor een wordt er gestart met de
eerste wandeling, een verkenningstocht van 7,5 km zuidelijk doorheen Waldesch en de omliggende bossen. Het verloren
zweet wordt bijgevuld in de pizzeria in het centrum van Waldesch en om half 4 zijn we terug in het hotel want om 4 uur
vertrekken wij terug met de hotel bazin voor een dorpsverkenningstocht van 5 kilometer, ferm want halverwege
trakteert zij op lekkere schnapps. Op deze eerste avond worden wij om 18h verwend met een lekkere BBQ als avondeten
en de avond wordt afgesloten met lekkere gratis drank en live accordeonmuziek gespeeld door de kok Matthias.

Woensdag 24 september wandelen we om 9h30 na een lekker ontbijt doorheen de bossen naar Koblenz. Om 12h wordt
het ’s morgens gemaakte lunchpakket verorberd aan het monument van de Rittersturz en een pintje wordt genuttigd op
een terras met prachtig zicht op de Rijn. Daarna wandelen langs de Deutsche Eck waar Moezel en Rijn samenvloeien en
zo naar het busstation Lohr center om met bus 621 terug naar het hotel te keren, we noteren vandaag bijna 18 Km. Na
het avondeten is het Bingo tijd. Christiane heeft de eerste kien te pakken en mag als beloning morgen in de keuken
helpen bij het avondeten, Nelly heeft de volle kaart en mag als prijs morgen de dans openen, want dan is het dansavond.

Donderdag 25 september wordt er slecht weer voorspeld, daarom vertrekken we om 9h30 na het ontbijt voor een
regenwandeling door de noordelijk gelegen bossen van Waldesch. We arriveren rond 12h terug aan het hotel (met
ongeveer 10 km op de teller) waar we ons lunchpakket binnen opeten. Om 13h vertrekken we met de gratis bus naar
Koblenz voor een stadswandeling (3 km) en een lekker hapje en drankje bij café Werrmann. Na het avondeten is het
dansavond, met live muziek en zang, er wordt matig gedanst maar er wordt wel een ferme polonaise gedaan. Daarna
wordt er nog gekaart en Uno gespeeld tot het tijd is om te gaan slapen.

Vrijdagmorgen (26 september) is Jos Bruulmans jarig, hij wordt 74. We vertrekken om 9h met de bus naar Koblenz
hauptbahnhof en dan met de trein (allemaal gratis) naar Oberlahnstein op de oostelijke Rijnoever. Na een vijftal km
wandelen bereiken we de Ruppertsklamm, een mooie en adembenemende klim van onveer een dikke uur door water en
rotsen. Onze boterhammen eten we op in de Schutzhitte Ruppertsklamm en Willy heeft een fles bij gekregen van de
hotelbaas. Eenmaal terug in Oberlahnstein reizen we met de trein naar Koblenz en de bus naar het hotel met in Koblenz
nog even halt te houden voor een pintje, een stukje koek of een cocktailtje. Vandaag noteren we zo een 14 tal
wandelkilometers. De laatste avond krijgen we schnitzel met frieten, dat smaakt natuurlijk. Nog wat
gezelschapsspelletjes spelen, wat voorbereiden voor morgen en dan de laatste maal slapen.

Zaterdagmorgen 27 september worden na het ontbijt de auto’s geladen en rijden we iets meer dan 100 kilometer om in
het naturpark “Gymnicher mihle” bij Erftstadt iets voor Kerpen een mooie vlakke wandeling te maken van zo een 9 km.
Na in het café wat gegeten en gedronken te hebben vertrekt iedereen tevreden naar huis.

Slotsom : We vallen natuurlijk in herhaling maar het was weer een top vakantie, we kijken al uit naar de volgende
wandelvakantie in het voorjaar van 2026, hopelijk gaan we dan weer met zijn allen wandelen en plezier maken.

Guido.



